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Nieuwsbrief
Zondag 8 juni 2025 Pinksteren

= Viering van zondag 8 juni 2025, het feest van Pinksteren

Aanvang van de viering: 9.30 uur
Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.

Ook is de viering online te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop
op de tekst deze link te klikken.

Voorganger: mw. drs. Tineke Werner
Ambtsdrager(s): Wim de Kwaasteniet en Jeanet Vermeulen
Muzikale begeleiding: de cantorij ‘Samen op Weg’ onder leiding van Helga Janssens-Baan

Collecten:

-Diaconie

Via bank: IBAN NLO2 INGB 0003 4444 54

Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle

Vermelding: collecte 8 juni 2025, bestemd voor Kerk in Actie ‘Myanmar’.
Toelichting: Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend toegenomen.
Veel kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd, maar praten over psychisch welzijn is taboe. De
Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat
Zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook
traumahulp na de zware aardbeving die Myanmar eind maart trof.


https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew

-Kerk

Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49

van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO
Vermelding: collecte 8 juni 2025, bestemd voor onze kerk

App Appostel
De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te
downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecten.

De bloemengroeten van zondag 1 juni 2025
*De heer en mevrouw Peter en Joke Wolters, een steuntje in de rug voor hen beiden.
*De heer en mevrouw Bert en Hannie Wolfswinkel, voor beiden een steuntje in de rug.
*Mevrouw Wilma Bons, een steuntje in de rug.

JEANNE GELEINS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl of telefoon 06-5204 2771

Pinksterviering in het Natuurtheater in Oisterwijk, zondag 8 juni a.s. om 11.00 uur

Onze buurgemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek vieren, samen met de St.

Jozefparochie, Pinksteren in het natuurtheater in Oisterwijk.

De dienst begint om 11.00 uur. Met live muzikale begeleiding.

De voorgangers zijn ds. Winanda de Vroe en mevrouw Cissy Mohr. B
Het adres is Gemullehoekenweg 147 in Oisterwijk.

Raadpleeg bij slecht weer de voorpagina van de website van de protestantse
gemeente Oisterwijk: http://www.pkn-oisterwijk.nl

CissY MOHR

‘Hij geeft de Geest’ - Oecumenische Pinkstervoettocht maandag 9 juni

Voor de 49¢ keer gaan we op Tweede Pinksterdag vanuit Goirle naar het kapelletje in Nieuwkerk. De
Protestanste Gemeente Tilburg en Parochie de Goede Herder organiseren deze voettocht voor jong
en oud.

We vertrekken om 8.00 uur bij Albert Heijn aan de Koningsschild 11 in Goirle en wandelen dan naar
het kapelletje aan de Nieuwkerksebaan, net over de grens. De wandeling duurt een uur. U krijgt bij
vertrek een vraag mee om mee in gesprek te gaan met medewandelaars. Voor de kinderen is er een
speurtocht.

Voor de mensen die op eigen gelegenheid willen komen: graag om 9.00 uur bij het kapelletje aan de
Nieuwkerksebaan zijn. Dan zijn de wandelaars gearriveerd en begint de viering in de open lucht, bij
het kapelletje.

Na afloop drinken we thee en koffie bij hotel Nieuwkerk (op eigen kosten) en u kunt daar eventueel
uw meegebrachte boterham nuttigen. U kunt na de viering 6f na het koffiedrinken zelf of met een
groepje teruggaan naar Goirle of elders.

INEZ KLUVERS

Lied van de maand juni en juli 2025

Sinds het verschijnen van het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) schrijf ik namens
Taakgroep Eredienst toelichtingen bij liederen die in onze gemeente als Lied van de maand worden
gezongen. Gezien de beéindiging van de samenwerking tussen Protestantse Gemeente te Tilburg
e.o. en mij als cantrix, schrijf ik nu mijn laatste stukje. Na ongeveer 135 toelichtingen dank ik
iedereen hartelijk voor de reacties op mijn stukjes en het muzikaal begeleiden en zingen van het
Lied van de maand.

In juni zingen we Lied 702 ‘Geschenk uit de hemel’. De tekst is geschreven door Andries Govaart
(1954) en de melodie door Chris Fictoor (1948). Het lied vertelt over de gave waarmee de Eeuwige


mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl
http://www.pkn-oisterwijk.nl/

zich met mensen verbindt, het Pinksterfeest. Alle coupletten beginnen met de woorden “geschenk
uit de hemel” als uiting van verwondering en dankbaarheid. De fakkel van het vuur wordt aan de
geloofsgemeenschap doorgegeven. Het vuur dat in een gemeenschap niet ontstaat door
zelfontbranding, maar wordt aangereikt. In de derde regel verwijst “woord” naar de tien woorden
die in het leven richting geven. Een wegwijzer (regel vier), zoals in Deuteronomium 1:33 is te vinden:
“hoewel hij u voorging op uw weg..., en u

’s nachts met een vuur en overdag met een wolk de weg wees die u moest gaan”. Het woord
“wijzer” (zonder lidwoord) drukt ook de hoop uit dat het woord mensen “op de lange duur” wijzer
maakt. De tongen van vuur in het tweede couplet verwijzen naar Handelingen 2: 3-4. Het woord
wordt in alle talen gesproken. Dat kloppende woord klopt aan en vindt gehoor. In het laatste
couplet wordt gezongen over “mensen van vuur”, de geloofsgemeenschap van nu waarin het
geschenk van de hemel vandaag aanklopt. Wij bidden dat wij mensen van het vuur mogen zijn, door
de Geest bewogen met oog voor Gods rijk.

In juli zingen we lied 877 ‘Ja, ik ben het beeld van onze maker’. De tekst is geschreven door Ruth C.
Duck (1947) en de melodie door Donna Kasbohm (1947). In het Liedboek staat nog een ander lied
van dit duo. Dat lied, 849, hebben we in mei 2023 als Lied van de maand gezongen. Beide liederen
zijn aangedragen door de supervisiegroep ‘Gender’ van PKN en door Andries Govaart vertaald. In
lied 877 worden de maker, gezalfde en herschepper zowel mannelijk als vrouwelijk verbeeld. Het
lied viert het goddelijke beeld in alle mensen en prijst de maker. Een mooi inclusief lied om de
rubriek ‘Lied van de maand’ mee af te sluiten en samen vol vertrouwen te zingen: ‘Ja, ik ben het
beeld van onze maker die adem geeft, van de gezalfde die oproept oprecht te leven en de
herschepper die kalm en krachtig leidt. Prijs de Geest die stuwt en meetrekt: Zij bevrijdt’.

Namens Taakgroep Eredienst,

HELGA JANSSENS-BAAN

= Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met Een gebed bij
Pinksteren, om opwekking, liefde en vuur. Te lezen op de website van de Protestantse Kerk, zie
https://petrus.protestantsekerk.nl/
Het gebed is geschreven door ds. Otto Grevink

Voor iedereen die
opgebrand en uitgeblust is

in werken, liefde of in leven )
bidden wij U dat uw vuur &

ons weer opwekt,
langzaam weer iets laat gloeien

in alle rust, langzaamaan,
zodat wij weer opleven

en met een blos op de wangen
met beide benen op de grond

en met ons hoofd in de hemel
kunnen juichen en zingen:

God is goed!

= Agenda

JUNI 2025

Maandag 9juni2025 ‘Zingen in Zonnehof’ VERVALT in juni
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De volgende keer is op
maandag 8 september 2025

Woensdag 11 juni 2025
10.00-11.30 uur

Koffieochtend in de Gele Zaal N’

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Donderdag 19 juni 2025
18.30-19.15 uur
Verzamelen vanaf 18.15 uur

‘Zingen voor Vrede’, georganiseerd
door de Raad van Kerken
Begeleiding: Helga Janssens-Baan en
Peter Derks

Op de Heuvelring voor de
Jozefkerk.

Zondag 29 juni 2025
Aanvang 18.30 uur

ledere laatste zondag van de
maand

Leerdienst georganiseerd vanuit de
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
In de Gele Zaal

JULI 2025

Zondag 27 juli 2025

Ds. Sietske Blok neemt afscheid van
onze gemeente

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

SEPTEMBER 2025

Maandag 8 september 2025
Inloop vanaf 14.30 uur

‘Zingen in Zonnehof’,
zingen van 15.00-16.00 uur

Zonnehof, in de Salon,
Prof. Gimbrerelaan 22

Zaterdag 27 september 2025

Herfstmarkt in de Opstandingskerk.

Opstandingskerk,

De organisatie is in handen van Prof. Cobbenhagenlaan 8

Jeanet Vermeulen en Ria Huitink

KOPU voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)

Predikant: ds. Sietske Blok. ds. Sietske Blok heeft zich ziek gemeld. U kunt uw vragen stellen aan de
scriba, Rik de Jong. Tel. 06-13340494

Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl Tel. 06-13340494

Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ouderling dhr. Theo van de Sanden-Bout
(tel. 06-2292 99438)

Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ouderling
mevrouw Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504)

Bk Website http://www.pkn-tilburg.nl
B Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg
» Instagram: pkn_tilburg

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: NLO2 INGB 0003 4444 54



mailto:nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
mailto:kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl
mailto:scriba@pkn-tilburg.nl
mailto:wdk@dekwaasteniet.nl
http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.facebook.com/pkntilburg

